
Bài 10:                                   HỘI THÁNH & CÁC THÁNH LỄ 

Câu gốc: I Phierơ 2:9 

 

Câu 1: Hội Thánh là gì? 

Đáp:  Hội Thánh là đoàn thể những người chấp nhận lời kêu gọi của Chúa Giê-xu Christ, ra khỏi 

tinh thần hư hoại của thế gian, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, hội họp lại thờ 

phượng Đức Chúa Trời (Công-vụ 12:5,12; 13:2). 

 

Câu 2: Không có nhà thờ được gọi là Hội Thánh không? 

Đáp: Danh từ Hội Thánh không bao giờ có nghĩa là cơ sở nhà thờ (vật liệu xây dựng hình thức). 

Vì trong trường hợp không có nhà thờ, các môn đồ của Chúa nhóm lại một chỗ trong tư gia vẫn 

gọi là Hội Thánh (Roma 16:3; Philêmôn 1:2; Mathiơ 18:20). 

 

Câu 3: Hội Thánh được mô tả như thế nào? 

Đáp: Hội Thánh được Kinh Thánh mô tả như là:  

 

1. Dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời (I Phierơ 2:9-10). 

2. Như thân thể của Chúa Giê-xu: Đấng Christ là đầu Hội Thánh (Êphêsô 5:23), Hội Thánh 

là thân thể của Ngài. 

3. Ví Hội Thánh như bầy chiên của Ngài (Giăng 10:11, 16). Ngài là Đấng chăn chiên hiền 

lành vì chiên mình phó sự sống mình (Công-vụ 20:28). 

4. Nhà của Đức Chúa Trời, nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh (Êphêsô 2:19-22; I 

Phierơ 2:4-5); Chúa Giê-xu là đá góc nhà, là đá tảng và nền nhà của Đức Chúa Trời (I 

Timôthê 3:9-11; Mathiơ 7:24). 

 

Câu 4: Giá trị và chủ đích của Hội Thánh là gì? 

Đáp: Giá trị của Hội Thánh là Chúa đã mua bằng huyết của Ngài (Công-vụ 20:28); các cửa Âm 

Phủ không thắng được Hội Thánh của Đức Chúa Trời (Mathiơ 16:18). 

 

 Chủ đích của Hội Thánh là rao giảng Đạo Cứu Rỗi của Chúa ra cho những người còn sống 

trong tối tăm, đồng thời gây dựng đời sống tin kính cho tín hữu (I Phierơ 2:9b; I Têsalôni 1:6-8). 

 

Câu 5: Hội Thánh có mấy thánh lễ? 

Đáp: Chúa Giê-xu trực tiếp truyền cho Hội Thánh có hai thánh lễ: 

1. Lễ Báp-têm (Mathiơ 28:19). 

2. Lễ Tiệc Thánh (Luca 22:19-20). 

 

Cấu 6: Ý nghĩa của lễ Báp-têm là gì?  

Đáp: 

1. Chữ “Báp-têm” nguyên văn có nghĩa là dìm mình xuống nước. 

2. Ý nghĩa Phép Báp-têm là nghi lễ bên ngoài tượng trưng cho sự thay đổi bên trong: 

 

 a: Trầm mình xuống nước chỉ về sự đồng chết và đồng chôn với Chúa Giê-xu về đời sống 

cũ đầy tội lỗi. 

 

 b: Ra khỏi nước chỉ về sự đồng sống lại với Chúa Giê-xu trong đời sống mới. Nói cách 

khác, Báptêm là tôi liên hiệp với Christ trong sự chết, chôn, sống lại với Ngài để sống đời 



sống mới, là sống một đời sống bằng chính đời sống của Chúa Giê-xu điều khiển mình, tức 

để đời sống Chúa Giê-xu thể hiện qua cuộc đời của chúng ta (Rôma 6:3-5; Côlôse 3:5-14). 

 

Câu 7: Phép Báptêm có phải là phép rửa tội không? 

Đáp: Không, vì sự rửa sạch tội là chỉ do “huyết của Chúa Giê-xu” mà thôi (Hêbrơ 9:27; I Giăng 

1:7). Lễ Báptêm là nghi lễ bề ngoài, dấu chỉ về Huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch bề trong và sự 

liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời (I Phierơ 3:21). 

 

Câu 8: Người nào mới có thể chịu Phép Báp-têm? 

Đáp: Phép Báptêm chỉ thực hiện cho người nào thật tâm tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa 

của mình mà thôi (Mác 16:16). Tuyệt đối không thực hiện Phép Báptêm cho con trẻ và người 

chưa tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Nếu không hết lòng đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu thì 

chịu Báptêm chẳng có ích gì cả. 

 

Câu 9: Lễ Tiệc Thánh có ý nghĩa gì? 

Đáp: Hội Thánh đồng tâm chung dự bánh và nước với ý nghĩa là: 

 

1. Để kỷ niệm sự hy sinh của Chúa vì tội chúng ta: 

a) Bánh tượng trưng cho Thân của Chúa Giê-xu vì tội chúng ta mà phải tan nát. 

b) Nước tượng trưng cho Huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra để rửa sạch tội cho chúng ta 

(Mathiơ 26:26-28). 

 

2. Ám chỉ sự hiệp thông với Chúa (I Côrinhtô 10:16). 

3. Ám chỉ các môn đồ hiệp nhất trong một thân của Chúa (I Côrinhtô 10:17). 

4. Kết ước và trách nhiệm rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi (I Côrinhtô 11:26). 

5. Khích lệ môn đồ chờ mong ngày đồng ngồi với Chúa chung dự đại tiệc vinh quang  

 (Luca 22:18; Khải-Huyền 19:9). 

 

Câu 10: Khi dự Tiệc Thánh phải có thái độ nào? 

Đáp:  

1. Phải tự xét mình và ăn năn mỗi một tội và cầu xin Chúa thanh tẩy để xứng đáng dự Tiệc 

Thánh (I Côrinhtô 11:28-29). 

2. Phải hết sức trang nghiêm, cung kính, hiệp một tâm tình với anh em và một lòng hướng về 

Đấng đã chịu chết trên thập tự giá thay thế chúng ta (I Côrinhtô 11:17-22, 33, 34). 

3. Phải thành tâm tái lập lời hứa nguyện trung tín rao truyền sự chết cứu rỗi của Chúa Giê-xu 

cho những người chưa được cứu (I Côrinhtô 11:26). 

 

Câu 11: Hội Thánh còn thực hiện những lễ nào cho Cơ-Đốc-Nhân? 

Đáp: Hội Thánh theo gương Kinh Thánh cũng có thể thực hiện một số lễ như sau: 

 

1. Lễ Hôn Phối (Mathiơ 19:4-6). 

2. Lễ Dâng Con Trẻ (Luca 2:22-23). 

3. Lễ An Táng (Luca 25:53). 

 


