
Bài 5:                                                      SỰ CỨU RỖI 

Câu gốc: Êphêsô 2.8-9 

 

Câu 1: Sự cứu rỗi có nghĩa gì? 

Đáp:  Sự cứu rỗi là việc đã được thực hiện bởi Chúa Giê-xu Christ để giải thoát con người ra 

khỏi tội lỗi và đem con nguời trở về cùng Đức Chúa Trời (I Phierơ 1.8-9, Êphêsô 2.8-9). 

 

Câu 2: Con người có thể tự cứu mình được không? 

Đáp: Không. Vì không ai tự nhấc mình lên khỏi đất được, không ai tự đem mình ra khỏi sự chết 

được. Vì con người chỉ là tội nhân bất lực và bó tay trước vấn đề tự cứu rỗi. 

(Rôma 3.12; Êphêsô 2.8-9). 

 

Câu 3: Con người phải nhờ vào Đấng nào để được cứu? 

Đáp: Phải nhờ vào Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Con Độc Sanh của Ngài là Chúa Giê-xu Christ 

đến thế gian để cứu con người ra khỏi tội lỗi và đem con người trở về cùng Đức Chúa Trời 

(Công-vụ 4.12; I Timôthê 1.15). 

 

Câu 4: Đức Chúa Trời đã thực hiện chương trình Cứu Rỗi cho loài ngưòi bằng cách nào ? 

Đáp:  

- Chúa Giê-xu Christ đã gánh thay tội lỗi cho loài người trên thân thể Ngài và 

chịu đóng đinh và chịu chết trên thập tự giá (Êsai 53.4-6, I Phierơ 2.23).  

- Ngài chịu chết để đền tội cho loài người (Rôma 5.6; I Phierơ 3.18). 

- Nhờ sự đổ huyết của Ngài mà rửa sạch tội cho loài người (Rôma 3.25, 5-9). 

- Nhờ sự sống lại của Ngài có thẩm quyền ban sự sống mới là sự sống đời đời 

cho con người (Rôma 5.10; 6.3-9; Giăng 11.25). 

 

Câu 5: Phần Chúa Giê-xu đã thực hiện chương trình Cứu Rỗi xong rồi, vậy, con người muốn 

được cứu phải làm gì? 

 

Đáp: Muốn được cứu, con người phải ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa 

và Chúa của đời sống mình (Công-vụ 20.21; 16.30-31; Rôma 10.9). 

 

Câu 6: Ăn năn là gì? 

Đáp: Ăn năn là nhận biết mình là kẻ có tội, buồn rầu về tội lỗi, quyết chí lìa bỏ tội lỗi, và trở về 

cùng Đức Chúa Trời (Luca 18.13; Châm-Ngôn 28.13). 

 

 Nó liên quan đến ba yếu tố của con người; lý trí, tình cảm và ý dục (ý chí). 

-Ví dụ: Đi đến một nơi, nhận biết đó là vực thẳm hay bãi tử địa, phải dừng lại và đổi 

hướng đi đến nơi an toàn. 

 

Câu 7: Tin nhận Chúa Giê-xu Christ là gì? 

Đáp: Là động tác của tâm linh con người, quyết định nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Chuộc 

của riêng mình và phó thác cả cuộc đời mình cho Ngài (Giăng 1.12; II Timôthê 1.12; Khải 

Huyền 3.20).  Nói cách khác, tiếp nhận và tin Chúa Giê-xu là mở lòng mình ra mời Ngài bước 

vào và hiến dâng đòi sống mình từ nay trở đi cho Chúa làm Chủ, để Ngài cai trị và hướng dẫn 

trọn cuộc đời mình để bước theo Ngài. 

 



Câu 8: Anh chị em biết chắc mình được cứu chưa? Tại sao biết chắc như thế ? 

Đáp: Thưa, biết chắc đã được cứu. 

 

- Vì Kinh Thánh chép: Chúa phán ai ăn năn và tin nhận Chúa sẽ được cứu 

(Giăng 3.16; 1.12). Đó là lời Chúa phán chắc chắn (I Timôthê 1.15). Chính 

Ngài là thành tín (I Giăng 1.9) và tôi đã làm trọn điều kiện đó. 

 

- Vả lại, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời  là ân điển nhưng không (vô điều kiện) 

của Đức Chúa Trời đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ (Rôma 3.24, I 

Phierơ 1.7). Sự cứu rỗi không căn cứ vào sự cảm nhận hay cảm giác của 

chúng ta, hoặc một sự tác động lạ kỳ nào của cơ thể con người chúng ta; cũng 

không phụ thuộc vào việc làm của con người; cũng không phải là con đạo 

dòng, con mục sư, truyền đạo (Đức Chúa Trời chỉ có con, chứ không có cháu 

nội hay cháu ngoại), hay tín đồ có nhiều đạo giáo. 

 

- Vậy, sự cứu rỗi hoàn toàn tuỳ thuộc vào Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, 

chân thật (Rôma 8.1-2, Tít 1.2) và chỉ dành cho người nào lấy lòng thành thật 

ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu mà thôi. 

 

Câu 9: Sau khi biết chắc mình được cứu, ta có quyền sống phóng túng không (nếp sống cũ, như 

người ngoại đạo)? 

Đáp: Không có quyền sống phóng túng nữa, vì điều đó là khinh lờn ơn Cứu Rỗi của Chúa và 

điều này là vô cùng nguy hiểm.(Êphêsô 4.17-24; 5.3-5, 8-11; Côlôse 3.5-8, Hebrơ 6.4-8; 10.26-

31; 12.16-17). 

  

 Nhưng phải sống theo tính cách mới vì Chúa sống trong lòng mình (Galati 2.20), điển hình 

như: không uống rượu, hút thuốc, nói dối, ghen ghét…, mà phải sống yêu thương, làm mọi điều 

tốt lành, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nhóm lại thờ phượng Chúa, làm chứng về Chúa. 

 


