
VẤN NẠN 7: Tin Thượng Đế sẽ làm con người ỷ lại, không làm việc để khám phá thiên nhiên để làm chủ cuộc 

đời mình. 

 

Trả lời: Chúng ta công nhận có những người tin thần linh để rồi ỷ lại, bị vong thân. Có những người tin Chúa mà chỉ 

“lạy Chúa, lạy Chúa”, mà không biết Chúa dạy gì và không làm theo Lời Chúa. 

 

1. Tin Thượng Đế và cố gắng làm việc: 

 Kinh Thánh dạy rằng Adam – người đầu tiên được Chúa tạo dựng làm tổ phụ của loài người - được đặt trong 

vườn Eden để làm việc, quản trị mọi loài, trồng và giữ vườn. Đức Chúa Trời ban cho con người khối óc khôn ngoan, 

các chi thể thật tiện dụng để con người làm việc, làm việc để phát triển những ơn Chúa cho. Kinh Thánh cực lực 

chống thái độ lười biếng: Châm Ngôn 18.9; 30.25; Rôma 12.11; Êphêsô 4.28; T. Đạo 10.18; 2 Têsalônica 3.10. 

 Thực tế cho chúng ta thấy rằng các cộng đồng Cơ-Đốc rất siêng năng, thành công trong việc khám phá thiên 

nhiên (Thi 107.23-30). Cơ-Đốc-nhân thường tin nơi Thượng Đế, Đấng ban mưa nắng phải thì (Công 14.15, 17), Ngài 

ban thực phẩm (Thi 145.15), Ngài biết các nhu cầu của con người, Ngài muốn con người hiểu biết thiên nhiên, vì 

thiên nhiên là chứng tích của Đức Chúa Trời (Thi 19.1-2). Muốn biết nhiều về Đức Chúa Trời, phải nghiên cứu và 

khám phá thiên nhiên. 

 

2. Tin Thượng Đế và làm chủ cuộc đời - Thế nào là làm chủ cuộc đời? 

 Phải chăng làm chủ là không liên hệ với tha nhân? Thí dụ: Là tổng thống, người mà người ta vẫn gọi là làm 

chủ vận mệnh quốc gia, là người có nhiều uy quyền trên người khác, nhưng chức vụ của ông vẫn phải chịu ảnh hưởng 

rất nhiều của Quốc Hội, các giới tài phiệt, những nước lân bang… 

 Thực tế đời sống cho chúng ta thấy rằng “tôi muốn làm điều lành nhưng lại làm điều ác” (Rôma 7.14-24). 

Phaolô cho chúng ta biết rằng mỗi con người đều bị quyền lực của tội lỗi, quyền lực tối tăm của ma quỷ chi phối 

(Giăng 8.34; 2 Phierơ 2.19). 

 

Kết luận: Vì vậy, tin Chúa Giêsu là được phục hồi địa vị cao quý của con người, làm con Vua Thánh trên trời, được 

Chúa hướng dẫn, thêm sức, ban ơn: Châm 3.5-6; Philíp 4.13; 2 Côr 2.19; Êphêsô 6.10; Thi 128.1-2. 

 

 

VẤN NẠN 8: Bạn là người tin có Thượng Đế mà chỉ cầu nguyện suông có được không? Hoặc khi đói Chúa có 

ban cho gạo không? Còn tôi chẳng cần tin Chúa nào hết, mà tôi có thua kém gì bạn. Khi đau đớn, tôi chẳng cần 

cầu xin ai, chỉ cần uống thuốc là khỏi. Khi tôi đói cũng không cầu xin ai, chỉ cần làm việc là có gạo ăn. Do đó, 

cầu nguyện với Thượng Đế là ngu ngốc, là vô ích. 

 

Phân tích: Liên quan đến vấn đề cầu nguyện, chúng ta thấy ít nữa có 4 hạng người với 4 quan niệm khác nhau: 

1. Người vô thần không tin có Đức Chúa Trời nên chủ trương không cần cầu nguyện. 

2. Hạng người cầu xin một đôi lần nhưng không thấy kết quả, dần dần trở nên như người vô thần. 

3. Hạng người chủ trương cần gì cầu nguyện, Thượng Đế biết hết cả rồi. 

4. Hạng người có đức tin, cầu nguyện đẹp lòng Chúa.  

 

Giải quyết: 

1. Người vô thần: Trở lại vấn đề căn bản: Thượng Đế có thực hữu không? 

2. Hạng người cầu nguyện đôi lần nhưng không kết quả: Vì đã cầu xin sai đối tượng: đá, gỗ, thần không phải là 

thần (Êsai 65.2-4). 

 Đúng đối tượng nhưng không biết điều mình xin, cầu xin theo tư dục (Giacơ 4.4). Thí dụ: Xin tiêu diệt kẻ thù. 

 Không giải quyết vấn đề tội lỗi nên bị ngăn trở: Êsai 59.1; Giêrêmi 9.31. 



3. Thượng Đế biết cả rồi, không cần cầu nguyện: Xem Phước Âm Yếu Chỉ, Bài 9: Sự cầu nguyện. Minh họa: 

Câu chuyện về một người đi thuyền gặp bão giữa biển, đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời của má con ơi! Xin cứu 

con giờ này! Con xin hứa về sau con sẽ không dám quấy rầy Ngài nữa!” 

4. Hạng người có đức tin: Với tinh thần này, người từng trải cầu nguyện hưởng được rất nhiều hạnh phước và lợi 

ích. 

a) Ai kêu cầu Danh Chúa sẽ được cứu (Rôma 10.13.) Không cầu nguyện là vong ân, phạm tội (Rôma 1.21), như 

“con gà ăn rồi quẹt mỏ” (Êsai 1.3-4). Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, sự đền tội đã được thực hiện bởi Chúa Giêsu, 

phần con người là ăn năn, tin nhận, được biểu lộ qua sự cầu nguyện tuyên xưng đức tin: Rôma 13.8-13; Công 12.8; 

Giêrêmi 3.12-13. Có thể kể những kinh nghiệm về việc Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện cách lạ lùng. 

b) Những lợi ích cho cả tâm linh lẫn thể chất.  

Vững tin nơi Chúa, lăn các gánh nặng cho Chúa. Thiếu đức tin, con người sẽ sống trong âu lo, thù hận, có thể 

khiến cho thân thể mắc bịnh, như đau tim, thần kinh, loét bao tử… Vững tin nơi Chúa sẽ giúp cho chúng ta ngừa được 

hơn 60% các chứng bịnh. 

Các câu tư tưởng:  

 Một viện trưởng của Viện Đại Học Harvard: “Giới trẻ ngày nay đang cần một bài ca để ca, một tín điều 

để đọc, một ngọn cờ để phất.”  

 “Mất niềm tin, con người sẽ khốn khổ.” 

 “Không có hy vọng, cuộc sống sẽ buồn tẻ.” 

 “Không có niềm tin, cuộc sống sẽ đổ vỡ.” 

Trong công việc làm, người có đức tin vẫn dễ thành công hơn kẻ vô tín. Người không cầu nguyện kết cuộc sẽ là 

hư mất (Gióp 21.7-13). 

 

 

VẤN NẠN 9: Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật tưởng tượng, các phép lạ Ngài làm chỉ là những trò ảo thuật. 

 

Giải quyết vấn đề: 

 

1. Phải chăng Chúa Giêsu chỉ là nhân vật tưởng tượng? 

Nếu có người hỏi bạn rằng Karl Marx chỉ là một nhân vật tưởng tượng, bạn nghĩ sao? Chắc bạn sẽ chứng minh 

rằng Karl Marx là nhân vật có thật trong lịch sử: Ông sinh năm 1818, chết năm 1883. Nhà sử liệu ghi về ông, học 

thuyết Marx đang ảnh hưởng trên thế giới… Cũng vậy, về Chúa Giêsu, những điều đã được viết về Ngài nhiều hàng 

ngàn lần hơn những điều viết về Marx. Chân lý cứu rỗi của Ngài ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới vượt xa Marx rất 

nhiều. 

Ngoài những lời Kinh Thánh có giá trị lịch sử về Chúa Giêsu, nhà tài liệu lịch sử nói về Ngài điển hình như: 

 Gaius Suetonius Tranquillus (khoảng năm 69 - khoảng 122), một sử gia La Mã, trong tác phẩm “Cuộc đời của 

Cesar”, có viết: “Hoàng đế Claudius vào năm 51 đã ra lịnh trục xuất khỏi Roma những người Do Thái, vì họ trở nên 

nguyên nhân thưòng xuyên gây xáo trộn, do ảnh hưỏng của một nhân vật tên là Christ.” (Công Vụ 18.1-4). 

 Publius Cornelius Tacitus (năm 58 – 120), sử gia La Mã nổi tiếng nhất của nhân loại, đã viết trong bộ “Biên 

niên sử”, rằng: “Hoàng đế Nero dập tắt tiếng đồn cho rằng ông là tác giả gây hỏa hoạn tại Roma, bằng cách hình 

phạt khủng khiếp những người chụp mũ là những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc hỏa hoạn, mà dân chúng gọi là Cơ-

Đốc-nhân. Tên này bởi chữ Cơ-Đốc (Christ), là tên một người bị tổng đốc Philát kết án tử hình dưới thời hoàng đế 

Tiberius.” 

 Josephus Flavius (khoảng năm 37 – 100), sử gia lừng lẫy người Do Thái, đã viết rất nhiều về Chúa Giêsu và 

Hội Thánh của Ngài. 

Trên đây là những bằng chứng lịch sử điển hình hiển nhiên cho thấy rằng Chúa Giêsu là nhân vật có thật trong 

lịch sử. Ngày nay, không còn ai nghi ngờ về điều này, chỉ trừ những người nào nhắm mắt không muốn tin. 



 Chúa Giêsu không những là nhân vật có thật trong lịch sử mà còn là trung tâm của lịch sử (History is His 

Story - Lịch sử là câu chuyện về Ngài). Mọi biến cố lịch sử phải căn cứ trên năm Chúa Giêsu giáng sinh để xác định 

thời gian: Ví dụ: Hai bà Trưng thắng Đông Hán năm 40 – 43 SC (Sau Chúa – Sau Công Nguyên); Hiệp Định Genève 

năm 1954 SC… Trong tiếng Pháp, dùng câu “Avant Jesus Christ, Après Jesus Christ”: Trước Chúa Giêxu Christ, 

Sau Chúa Giêxu Christ). 

 Triết gia người Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) nói rằng Chúa Giêsu là cái trục của lịch sử 

nhân loại, cả lịch sử xoay chung quanh Ngài. 

 Chính bạn chịu ảnh hưởng rất nhiều ở Chúa Giêsu mà bạn không ngờ: Từ khai sinh đến ngày - thứ, viết thư, 

hôn thú, khai tử… Cách Mạng Tháng 10/1917, Nhà Nước Liên Xô đổi lịch thành năm thứ nhất, đến năm 1947 phải 

đổi lại. 

 Chúa Giêsu chẳng những đã hiện diện trong lịch sử mà Ngài còn là Đấng điều khiển, tể trị trên lịch sử (luận 

chứng tiên tri). 

 

2. Phải chăng phép lạ của Chúa Giêsu là ảo thuật? 

 Ảo thuật đòi hỏi phải có những dụng cụ chuyên môn, được thực hiện trong một bối cảnh thích hợp, thí dụ: 

không cho người xem đến gần hay đứng sau lưng, trên cao nhìn xuống… Ảo thuật chỉ làm được những việc nhỏ gây 

hào hứng chứ không gây ích lợi cho cuộc sống. 

 Còn Chúa Giêsu đã chữa lành hàng vạn người: những người phung, mù từ thuở mới sinh, bại liệt, điên cuồng, 

hung dữ, thậm chí kẻ chết được cứu sống lại; Ngài đã hóa bánh cho hơn năm ngàn người ăn, Chúa đã khiến bão biển 

yên lặng tức thì; những việc ảnh hưởng đến đời sống xã hội sâu rộng, ảnh hưởng đến thiên nhiên - là ảo thuật sao?! 

 

Phản biện: Bạn quan niệm như vậy là ý của bạn do bạn nghiên cứu về Chúa Giêsu rồi kết luận như vậy, hay đây là 

một lý luận nuốt trộng? Nếu bạn có đọc các sách Phúc Âm, chắc bạn không thể nói như vậy. 

 Bạn nghĩ gì về những hiện tượng quỷ ám? về việc bói toán lan tràn tại các xã hội văn minh (điển hình như bà 

Dixon, được tin là một tiên tri)? – Kinh Thánh tiên tri rằng: Mathiơ 24.24; 2 Têsalônica 2.9-10; Khải 13.11-15. Ma 

quỷ còn làm được những phép lạ như chúng ta đã có biết, đã thấy, huống hồ gì Chúa Giêsu. 

 Chúa Giêsu vẫn còn đang làm nhiều phép lạ, điển hình như phép lạ đổi mới đời sống những con người sống 

trong tội lỗi. Ví dụ: câu chuyện biến rượu thành đồ đạc trong nhà. 

 Luận chứng tiên tri: Như một sử gia đã nói: “Biến cố nước Do Thái hồi sinh là một phép lạ của lịch sử.” 

 


